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  maandag  5 januari 2015

  Dat stress wordt veroorzaakt door emoties, weet iedereen. Dat er hierdoor een lichamelijke reactie ontstaat, is onderhand ook algemeen bekend. Buikpijn, hoofdpijn en zelfs rugpijn worden vaak al toegeschreven aan stress.

Maar dat een uitspraak van een dokter (iemand die er voor heeft geleerd) verstrekkende gevolgen kan hebben voor je lichaam, komt duidelijk naar voren in het verhaal hieronder.

Zoals het beroep van leraar is veranderd, is dat van de dokter ook niet meer hetzelfde als vroeger. In vroegere tijd stond de dokter op een voetstuk. Deze had gestudeerd en alle kennis in huis om je weer beter te maken. Veel oudere mensen hangen nog heel sterk aan het oordeel van de dokter. Ik ken een oudere vrouw die zelfs boos wordt wanneer haar dokter het niet meer weet: ‘Hij heeft er toch voor gestudeerd, waarom weet hij het dan niet?’ Alsof een dokter alles kan weten. Veel huisartsen zoeken, in bijzijn van de patiënt, de klacht op om er meer over te weten te komen. Bij sommige patiënten wekt dat geen vertrouwen, in mijn ogen laat het alleen maar zien dat dokters ook mensen zijn. Dokters zijn mensen die heel lang gestudeerd hebben maar ook niet alles kunnen weten. Het is mijns inziens fijner wanneer de dokter ook zijn intuïtie gebruikt bij het helpen van zijn patiënten. En dat kan alleen wanneer zijn hoofd niet helemaal vol zit.

Door de komst van het internet in combinatie met de toenemende mondigheid van de mensheid is de relatie tussen de arts en zijn patiënten niet meer te vergelijken met vroeger. Vandaag de dag vraagt een dokter eerst wat je zelf denkt over je klacht. Er wordt veel meer samengewerkt met de patiënt, en dat is een goede zaak. De meeste mensen zoeken zelf eerst op internet op of ze de klacht ergens kunnen plaatsen.

Dat de dokter nog wel degelijk invloed heeft, vertelt het volgende verhaal. Een vrouw komt bij de dokter met angsten. Ze vertelt de dokter dat haar ex-man niet te vertrouwen is en zich niet aan afspraken houdt. Soms krijgt ze zelfs bedreigende mailtjes van hem. In het verleden was ze heel naïef en zag ze te vaak alleen maar het goede in hem. Nu voelt ze zich echter heel erg onveilig wanneer ze aan haar ex-man denkt, maar ze is verplicht om met hem te overleggen over de kinderen. Wanneer de dokter haar verhaal heeft aangehoord, zegt hij dat ze op haar hoede moet zijn voor haar ex-man.

Een aantal jaren later komt ze bij mij in de praktijk, haar hele lijf doet zeer en zit vol spanning. Wanneer ik doorvraag, vertelt zij mij het bovenstaande verhaal. De vrouw vraagt zich af hoe ze op haar hoede kan zijn zonder haar lichaam aan te spannen. Ik vertel haar dat ze ook alert kan zijn. Ze heeft de woorden van de dokter heel letterlijk genomen.

Soms denk ik wel eens dat een dokter veel meer invloed heeft op mensen dan hij zelf weet, zowel in positieve maar ook in negatieve zin. Ooit had ik een ontsteking in mijn oog. Na dagen van tobben besloot ik naar de dokter te gaan. Het was druk en ik moest een dag wachten. Die dag voelde ik me rustig worden want gevoelsmatig lag mijn probleem al bij de dokter en vervolgens trok de ontsteking weg. De zalf die ik uiteindelijk van hem kreeg, heb ik nooit gebruikt.

Wanneer er vertrouwen is in de dokter, gaan mensen op hem (of haar) leunen. Zo ook die 85-jarige lieve man die te horen kreeg dat hij longkanker had en dat er niets meer aan te doen was. Na 7 weken is hij overleden: 'Als de dokter het niet meer weet, is er niets meer aan te doen' heeft hij wellicht gedacht. En hij heeft zich daar aan overgegeven.

Wat laat dit blog ons nu zien? Wanneer je tegen iemand opkijkt, heeft diegene invloed op je. Iedere hulpverlener kan jou met bepaalde uitspraken raken in jouw onzekerheid. Probeer altijd bij jezelf te rade te gaan of dit voor jou ook zo voelt. Iedereen heeft een eigen innerlijk 'weten' . Bij sommige mensen komt een soort oerkracht naar boven wanneer ze een negatieve uitslag krijgen. Ze denken wellicht: 'Ik zal eens even laten  zien, waar ik toe in staat ben!' Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij de patiënt de dokter voor verrassingen heeft doen staan.

Blijf bij jezelf en probeer je innerlijk weten trouw te blijven!
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 Het hart van Delfland
Telefoon: 06 - 46 46 95 22
E-mail: 

Postadres:
Vlaardingsekade 29
2636 BB Schipluiden

Bezoekadres:
Gezondheidcentrum Den Hoorn
Koningin Julianaplein 5d-1
2635 HD Den Hoorn

KvK-nummer: 27342682
BTW-id: NL002020394B50
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